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24ste jaargang No. 6 Vrijdag 21 maart 2025 

 
 

Meditatie 
 

Van de mens op aarde 
Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 
(lied 538: 4) 

Bovenstaand lied staat in ons liedboek bij de liederen voor de 
Veertigdagentijd. Het lied is gedicht door Willem Barnard bij 
het Bijbelverhaal van de verzoeking in de woestijn  
(Mat. 4:1-11/Luc 4, 1-13). Het is het Bijbelverhaal waarmee 
traditiegetrouw de Veertigdagentijd begint. Jezus wordt 
gedoopt, de Heilige Geest daalt neer en er klinkt een stem uit 
de hemel. Dat klinkt allemaal geweldig en dat is het ook. Je 
verwacht dat het crescendo door zal gaan, maar het is anders. 
Jezus verblijft hierna veertig dagen in de woestijn. Barnard 
dicht dit met de regel: ‘is komen uit het water en staan in de 
woestijn’. Na de doop geen paradijs maar een woestijn! En in 
die woestijn is er ook nog eens de duivel, die tegenpool van 
God, die tegenstander die je genadeloos onderuit wil halen. 
Jezus heeft zijn weg gekozen. Hij wil solidair zijn met de 
mensen, met de menselijke weg. Maar de tegenstander van 
God wil hem op andere gedachten brengen! 
De weg die Jezus ging is ook onze weg. Die weg beschrijft 
Barnard verdrietig mooi in dit lied. Het is vaak een moeilijke 
weg, waarbij wij moeten laveren tussen uitersten; vrede en 
strijd, dagen en nachten, honger en dorst, vragen en angsten, 
kommer en de koorts. Bij het samenstellen van het nieuwe 
liedboek werden er nogal wat vraagtekens gezet bij het laatste 
vers (zie hierboven). Ze kwamen er grofweg op neer dat 
spreken over de duivel in onze tijd niet meer kon. Barnard 
heeft nog een hertaling en aanpassing van het vierde couplet 
gemaakt. Toch is de duivel erin gebleven. Dit omdat Jezus het 
gevecht aanging met die tegenstander van God.  
Wij hebben in ons eigen leven ook te vechten met die 
tegenmacht. Een macht die ons probeert op andere gedachten 
te brengen. Een macht die een weg propagandeert waarop het 
je voor de wind zal gaan. De Veertigdagentijd is een tijd om ons 
te bezinnen op de weg die Jezus is gegaan. Het is ook een tijd 
waarop wij door Jezus worden uitgenodigd om onze weg 
achter hem te gaan (of te blijven gaan). Het is geen 
gemakkelijke weg, maar het is wel de weg ‘die naar het leven 
leidt’. 

Ds. Henry Dorgelo 
 

 

Leesrooster 
 

 
Zaterdag 22 maart Jesaja 51:1-8 
 
Zondag 23 maart Jesaja 51:9-16 
Maandag 24 maart Jesaja 5:17-23 
Dinsdag 25 maart Jesaja 52:1-6 
Woensdag 26 maart Jesaja 52:7-12 
Donderdag 27 maart Jesaja 52:13—53:6 
Vrijdag 28 maart Jesaja 53:7-12 
Zaterdag 29 maart Jesaja 54:1-10 
 
Zondag 30 maart Jesaja 54:11-17 
Maandag 31 maart Jesaja 55:1-13 
Dinsdag 1 april Jesaja 56:1-8 
Woensdag 2 april Jesaja 56:9-57,6 
Donderdag 3 april Jesaja 57:7-13 
Vrijdag 4 april Jesaja 57:14-21 
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Zondag 23 maart 
 

 
3e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede  
 Kerk en Schooldienst  
 Volgende week H.A. 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Marieke Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Jenny Dankelman  
 Geesje Geerligs 
U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Volgende week H.A. 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Herbert Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Volgende week H.A. 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Marinus Dunnewind 
Gastdame/-heer: Marinus Dunnewind  
 Mariëlle Hekman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.S. de Greef  
 Kerk en Schooldienst 
 Volgende week H.A. 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Fam. Meulenkamp 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
 Volgende week H.A. 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 28 mrt. 18.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede  
Heilig Avondmaal 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 28 mrt. 19.45 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Heilig Avondmaal 

 
 
 

Zondag 30 maart 
 

 
4e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Gezamenlijke dienst Geref. kerk 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Gezamenlijke dienst Witharen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Vroomshoop 
 Werkgroep bijzondere dienst  
 M.m.v. de band Ezra 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma en ds. H. Dorgelo  
 Heilig Avondmaal 
Organist: Wim de Just 
Ouderlingen van dienst: Dhr. H. van Dijk 
 Arjan Veurink 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heren: Dhr. R. Robijn 

 Fam. Doldersum 
 Arie van Dorland  
 Ali Pot 
 
Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef en  
 ds. J.F. Hoogstede  
 Heilig Avondmaal 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderlingen van dienst: Mw. I .Bremmer 
 Riek Noeverman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 4 apr. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 4 apr. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Veertigdagentijd; Project kindernevendienst  
Een nieuwe dag 
Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Elke 
dag gebeurt er een klein wonder: de zon komt op, een nieuw 
begin. Het laat zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is, 
hoe donker de nacht ook geweest is. In de Veertigdagentijd 
leven we toe naar Pasen, het feest van het nieuwe begin. We 
lezen met de kinderen verhalen die toekomstgericht zijn: er 
worden nieuwe mogelijkheden geopend, nieuwe kansen voor 
het leven. Zo lezen we over Jezus, die veertig dagen in de 
woestijn is en daarna aan zijn verkondiging begint. We horen 
over de verheerlijking op de berg en over een vijgenboom die 
nog een kans krijgt. Over de verloren zoon, over oneerlijke 
oppassers en over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En 
natuurlijk over het lege graf op de paasmorgen. Een rode draad 
in de verhalen van deze Veertigdagentijd is dat ze 
toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God doorgaat met 
mensen. God maakt een onvoorstelbaar nieuw begin. 
 
Zondag 23 maart 
Lucas 13:1-9 Wordt het nog wat? 
Een vijgenboom geeft al drie jaar geen vruchten. De eigenaar 
van de wijngaard wil hem laten omhakken. Maar de tuinman 
zegt: ‘Geef hem ook dit jaar nog een kans’. Hij zal goed voor de 
boom zorgen, misschien komen er dan toch nog vruchten aan. 
We zien je graag zondag! 
 
Zondag 30 maart  
Lucas 15:11-32 Wat een feest! 
Een vader heeft twee zoons. De jongste gaat op reis en maakt 
al zijn geld op. Als hij thuiskomt is het feest, want de vader 
heeft zijn verloren kind teruggevonden. De oudste zoon is boos 
omdat zijn broer een feest krijgt. Zou de oudste zoon alsnog 
het feest mee komen vieren? 
Tijdens deze gezamenlijke kerkdienst is er een 
Kinderkerkdienst. Alle kinderen zijn van harte welkom! Ze 
kunnen voor de kerkdienst gebracht worden in de kelder van 
De Kern. We maken er een gezellige dienst van! 
 
23 maart Collecte voor Edukans 
Wat is Edukans en wat doet Edukans? 
Stel je voor dat alle kinderen en jongeren op de wereld een 
fijne plek zouden hebben om te leren. Een veilige, inclusieve 
omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en zich ontplooien. Waar 
ze de vaardigheden ontwikkelen om vorm te kunnen geven aan 
een gelijkwaardige en duurzame toekomst. Het is de droom die 
ons elke dag inspireert. De missie waar we hard aan werken. 
Want honderden miljoenen kinderen en jongeren krijgen die 
kans nog niet. Ze leren te weinig op school doordat klassen 
overvol zijn, goed lesmateriaal ontbreekt en docenten de 
handvatten missen om hun leerlingen goed te ondersteunen. 
Voor andere kinderen is er helemaal geen school, of is school 
geen veilige plek vanwege conflictsituaties of natuurrampen. 
Edukans zet zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs 
voor kinderen en jongeren in landen als Ethiopië , Oeganda, 
Malawi en Kenia. Niet even, maar gedurende hun hele jeugd. 
Onderwijs dat ze de vaardigheden bijbrengt om mee te doen in 
een snel veranderende wereld. Van leren lezen en schrijven tot 
sociale en digitale vaardigheden, zodat zij na hun schooltijd 
kunnen bouwen aan een gezond, stabiel en voorspoedig leven.  
Wij creëren wereldwijd kansen, zodat kinderen en jongeren 
met vertrouwen hun toekomst vormgeven. 

We werken aan kwalitatief goede docentenopleidingen, 
betrekken ouders en de gemeenschap en zorgen voor goed 
lesmateriaal.  
We ondersteunen leraren zodat zij met hun pedagogische 
vaardigheden voor kinderen en jongeren het verschil kunnen 
maken. Zodat leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen en zich 
gezien en gehoord voelen. Dit alles doen we samen met lokale 
overheden en onderwijsorganisaties. 
Zet jij je ook samen met Edukans in voor goed onderwijs? Want 
onderwijs heeft de kracht om het perspectief van hele 
samenlevingen te veranderen. Wij geloven dat onderwijs het 
antwoord is op de grootste uitdagingen waar de wereld voor 
staat, zoals klimaatverandering. Onderwijs creëert nieuwe 
kansen voor kinderen en jongeren, zodat ze met vertrouwen 
vorm kunnen geven aan een duurzame en gelijkwaardige 
toekomst. Onderwijs is de kans van je leven. 
Geef aan de collecte en steun Edukans! Of maak je bijdrage 
over op NL21 INGB 0000 0005 15 t.n.v. Edukans.  
Hartelijk dank voor je gift. 
Meer informatie kunt u ook vinden op: www.edukans.nl 

ZWO-commissie 
 
30 maart Jongerendienst All-in 
Op deze zondagavond om 19.00 uur organiseert de commissie 
bijzondere avonddiensten weer een jongerendienst. Het thema 
van de avond is: All-in.  
Spreker is ds. Christiaan Post uit Vroomshoop en de band is 
Ezra uit Dedemsvaart / Balkbrug. Vooraf is er koffie en cola. De 
collecte is bestemd voor de Kledingbank in Ommen. Na afloop 
zijn jongeren van harte welkom in Pand25 om nog even na te 
praten. Uiteraard ook met chips en cola! Volg de socials van de 
kerk voor meer info. Tot dan! 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
23 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Edukans ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
30 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
19.00 uur: Kledingbank Ommen 
 
Zondagskind 
Ommen 
23 maart:  Anna van der Maar 
30 maart:  Gez. dienst Geref. kerk 
 
Kinderoppas 
Ommen 
23 maart:  Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
30 maart:  Gerjo Snijder 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06-34229526 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
23 maart 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie/Edukans 
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2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie/Edukans 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
30 maart 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
23 maart:  Anne Lotte Heijink 
30 maart:  Monique Welink 
 
Witharen 
23 maart:  Yvonne Meijer 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. J. Hogenkamp-v.d. Linde 
Dhr. F.J. Horsman 
Mw. H. Paarhuis-Groen 
Mw. J.W. Bakker-Jalving 
Mw. G.H. Horsman-Kosters 
Mw. G. Meijer-Schepers 
Dhr. H.A. Schrijver 
Mw. H.J. Smit-Vos 
Mw. J. Horsman-Schoemaker 
Dhr. O. Kramer 
Mw. M.E. Verbree-Eikelenboom 
Dhr. H. Aalpol 
Dhr. V. Boertjes 
Dhr. B. Makkinga 
Mw. F. Haasjes-Schieving 
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor 
Dhr. W. Dijkstra 
Mw. K. Groothuis-Spijker 
Mw. E. den Uijl-van der Laan 
Mw. H. Kamphuis-Hakkers 
Mw. J.L. Meulenbelt-Posthuma 
Mw. H. Veltman-Heck 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 
 

 
 

Noord-West 
 

Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Wegens de Kerk en Schooldienst van 23 maart zijn de lezingen 
voor de diensten in Ommen omgedraaid. Op 23 maart staat het 
verhaal van de verloren zoon centraal en op 30 maart het 
verhaal van de wijngaardenier die nog eens extra aandacht 
besteedt aan de vijgenboom die geen vruchten draagt. In de 
dienst van 30 maart zal mede inhoud gegeven worden vanuit 
de werkgroep Kerk & Klimaat. 
 

Tot Slot … 
Samen op weg naar Pasen. Dat klinkt soms alsof ons een 
feestje te wachten staat. Dat is ook zo, maar er gaat wel heel 
veel aan dit feest vooraf. Ik zit er dan soms ook mee dat ik drie 
weken voor Pasen al de eerste Paasviering in mijn agenda heb 
staan. Ik weet dat het soms niet anders kan en dat wij als kerk 
blij moeten zijn dat allerlei groepen nog het Paasfeest vieren, 
maar toch… Het is net alsof men de tijd voor Pasen en dan met 
name de Stille Week, overslaat. Ik heb soms het gevoel dat 
men Goede Vrijdag liever overslaat. Toch kan het pas Pasen 
worden als wij ook stil hebben gestaan bij Goede Vrijdag! 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

\\Bijbelgesprekskring 
D.V. komen we op 27 maart weer bij elkaar om 19.30 uur in 
Pand25. Het is de laatste avond van de Bijbelgesprekskring van 
dit seizoen. Het onderwerp is deze keer: het geloofsgesprek.  
Je hebt daar misschien mooie ervaringen mee. Het kan ook zijn 
dat je vindt dat je het geloof meer zou moeten delen, maar je 
weet niet hoe. Je denkt misschien ook wel: werkt het niet 
averechts als ik probeer het geloof te delen met bijv. mijn 
familielid? Wat is wijsheid? Deze avond gaan we met elkaar in 
gesprek en kijken we naar enkele Bijbelgedeelten die gaan over 
het getuigen van je geloof. 
 

Ontmoetingsavond 25 t/m 40-jarigen 
De volgende avond staat gepland op dinsdag 25 maart om 
19.30 uur in Pand25. Het onderwerp is: Gods leiding in jouw 
leven. Kun je erachter komen welke richting God je wijst? Wat 
vind je zelf belangrijk als het gaat om Gods leiding in deze fase 
van je leven? Welke vragen heb je en hoe vertrouw je op Hem? 
Zomaar wat gedachten die we deze avond met elkaar kunnen 
delen. 

Hartelijke groeten,  
ds. Jos Hoogstede 
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Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Theatervoorstelling 
In het kader van het herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid 
organiseert de Stichting Herdenking Joods Ommen op 
woensdag 9 april de indrukwekkende voorstelling ‘De Wortel 
van Gras’. Deze voorstelling neemt u mee in het verhaal van de 
Nederlandse Jodenvervolging, de Joodse werkkampen en de 
verschrikkingen van Auschwitz. Een voorstelling die ons zowel 
emotioneel zal raken als aan het denken zetten over de 
gevaren van Jodenhaat, antisemitisme en ontkenning van de 
Holocaust. De voorstelling vindt plaats in Theater Carrousel, 
Van Reeuwijkstraat 5. Aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen 
worden gereserveerd via www.theatercarrousel.nl  

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de kerkdiensten 
Op 23 maart is er gelijktijdig in de Hervormde- en 
Gereformeerde kerk een Kerk en Schooldienst met het thema 
‘Wat een feest’. In deze dienst staat het verhaal van een vader 
en twee zonen uit Lukas 15:11-32 centraal. De dienst wordt in 
samenwerking met de scholen voorbereid. In de Hervormde 
kerk gaat ds. Jos Hoogstede voor in een dienst met basisschool 
De Kardoen en ik ga voor in de Gereformeerde kerk met Het 
Koloriet. Uiteraard is iedereen van harte welkom! 
Op zondag 30 maart ga ik samen met ds. Jos Hoogstede voor in 
een gezamenlijke avondmaalsdienst in Witharen. Bijzonder om 
zo samen de maaltijd van de Heer te vieren. 
 

Speeddates 
Op maandag 31 maart heb ik tussen 19.00 en 22.00 uur weer 
tijd en ruimte gereserveerd voor kennismakingsgesprekken in 
De Kern. Mocht je hiervan gebruik maken meld je bij mij aan 
via de app, mail of telefoon.  
 

Meeleven met 
Deze keer geen berichten uit wijk 2. Uiteraard speelt er wel het 
nodige, maar niet alles hoeft vermeld in Kerkvensters. Mochten 
er zaken spelen waarvan u graag wilt dat uw dominee op de 
hoogte is, neem vooral contact met mij op. 

Hartelijke groet, 
Hans de Greef 

 
 
 
 

 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst  
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag 21 maart 
18.00-19.30 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 

De Kern, 
bovenverdieping  

Vrijdag 21 maart 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, kelder 

Zondag 23 maart 
09.30 uur 

Kerk en School 
dienst 

Hervormde- en 
Gereformeerde 
kerk 

Maandag  
24 maart 
19.00-
20.00/20.30 uur 

Catechisatie  
(12 t/m 15 jaar) 

De Kern 

Dinsdag 25 maart 
19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Woensdag  
26 maart 
19.30-20.30 uur 

Catechisatie  
(15-17 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag 28 maart 
19:00-20.00 uur 

Tienerclub  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag 28 maart 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, kelder 

Zondag 30 maart 
18.00-21.00 uur 

I Believe?!  
(Gespreksgroep 
16+) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag 4 april 
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 

De Kern, 
bovenverdieping 

Vrijdag 4 april 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, kelder 

 
2 maart Kliederkerk 
Elkaar helpen, 
samen werken, 
voor een ander 
zorgen. De 
kinderen en hun 
ouders waren er 
maar druk mee 
tijdens deze 
kliederkerk 
rondom het 
verhaal van de 
barmhartige 
Samaritaan. 
We maakten een kaartje voor iemand, we deden verband om 
een zogenaamd zere arm of been en we speelden spelletjes die 
alleen maar lukten als we samenwerkten. Ook genoten we van 
de speurtocht door de kerk. Bij elke goede opdracht plakten we 
een sticker.  
Daarna kwamen we samen, zochten we allerlei afbeeldingen 
en materialen bij het verhaal en werd het verhaal van de 
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barmhartige Samaritaan voorgelezen. Na een gebed met onze 
punten uit de gebedsboom sloten we de middag af door samen 
te eten. Wat ontzettend fijn om dit met verschillende gezinnen 
samen te mogen doen. Ouders bedankt voor jullie hulp. 

Marianne, Anita en Karin 
 

 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
09-03 Dhr. T. Bouwhuis 
 Dhr. G.J.E. Warmelink 
12-03  De Woongroep Baalderborg De Mulert,  
16-03 Mw. J. Scholten-Grootemarsink 

Mw. W. ten Cate-Grooters 
 
Vinkenbuurt 
09-03 Mw. A. Bijker 
16-03 Dhr en mw. Mooijers 
 
Witharen 
02-03 Fam. Reurink 
 Dhr. T. Wolf 
09-03 Mw. J. Wolsleger 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Belangrijkste wijzigingen voor kijker en luisteraar van 
kerkomroep.nl 
Op maandag 17 maart werd de website van de kerkomroep.nl 
vernieuwd. Gebruikers die via een laptop inloggen dienen 
vanaf 17 maart de kerken die ingesteld staan onder  
‘Mijn Kerken’ in de huidige website, opnieuw in te stellen in de 
nieuwe website. 
Indien men via een link rechtstreeks een kerk kiest dan zal deze 
link niet meer werken. Je zult je link moeten vernieuwen. 
Voor gebruikers van een KWR, Mediabox of Settopbox wijzigt 
er niets. 

Freddy Jansen 
 
Postzegels en ansichtkaarten verzamelen 
Al jaren verzamelen gemeenteleden ansichtkaarten en 
postzegels voor het zendingswerk. Wat levert het op? 
Landelijk: In 2024: € 22.738,15 

In 2023: € 32.885,12   
Voor wie is de opbrengst? Voor het zendingswerk van Kerk in 
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (verhouding 80/20). 
Inleveren in de bus bij de ingang van Pand25, Brugstraat 25 
of in de bus bij De Kern, Bouwstraat 23. 
Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels? Deze worden 
ingeleverd bij het dienstencentrum van de Protestantse kerk in 
Utrecht. Vrijwilligers sorteren deze kaarten en postzegels. Dan 
worden ze verkocht op speciale beurzen en via marktplaats 
 
 

Welke postzegels en kaarten hebben waarde? 
Alle binnen- en buitenlandse postzegels 
Ansichtkaarten (enkel kaarten die niet in een envelop 
verstuurd worden) 
Bijzondere kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting 
Kinderpostzegels 
Geen waarde hebben: Geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, 
dubbele kaarten, afgeknipte kaarten, kaarten die helemaal 
onder het plakband zitten, kaarten met gaten, kaarten waar de 
postzegel vanaf geknipt is, kaarten met Kerst- en 
Nieuwjaarsgroeten, kaarten Van Harte Gefeliciteerd en Van 
Harte Beterschap 

G. Veurink 
 
Een maandagmorgen in ’t Vlierhuis. 
Graag nemen we de lezer van 
het kerkblad mee naar een 
maandelijks zang en meditatie 
uurtje in  
’t Vlierhuis.  
In de ruime recreatiezaal 
boven klinkt het zingen van  
‘’k Zal eeuwig zingen van Gods 
goedertierenheen’(Psalm 89) of ‘Heer wees mijn Gids op heel 
mijn levenspad’ uit de bundel van Joh. de Heer. 
Vaak woorden en melodieën van vroeger. Psalmversjes 
wekelijks geleerd op school of bij het harmonium gezongen.  
Zowel de bewoners als de vrijwilligers hebben een aangepaste 
zangbundel voor zich en wat wordt er enthousiast gezongen.  
Het doet wat met je wanneer je hoort dat, wanneer het 
spreken en denken niet meer zo goed wil, deze liederen nog zo 
goed gezongen worden. De bewoners kennen de woorden 
soms beter uit hun hoofd dan de voorganger. 
De voorganger leidt de bijeenkomst met gebed en door iets te 
vertellen vanuit de te zingen liederen. Niet te lang of te veel en 
dan weer naar een ander lied. De organist zorgt voor een fijne 
begeleiding. Er zijn gemiddeld 5 of 6 dames die zorgen dat de 
juiste bladzijde gevonden wordt en verder zo af en toe naar het 
te zingen vers wijzen. Diezelfde dames hebben voor die tijd ook 
al gezorgd dat ieder na binnenkomst voorzien werd van een 
kopje koffie. Zo klinkt de lof tot God en de troost en de 
bemoediging vanuit vertrouwde liederen uit de mond van de 
Vlierhuis bewoners. Al met al dankbaar werk door vrijwilligers 
vanuit de kerken van Ommen. 

Namens de vrijwilligers, Jan Witten 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Kerkbalans 2025 
De actie Kerkbalans 2025 heeft het mooie bedrag opgeleverd 
van € 261.448,00. Alle gevers/geefsters heel hartelijk dank 
hiervoor. Soli Deo Gloria. 

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
 
 
Paolcollecte 2025 
Binnen de diaconie is er een commissie Paolcollecte. Met name 
tijdens doopdiensten wordt er aandacht besteed aan de paal 
(Paol) onder de preekstoel, waarin gedoneerd kan worden voor 
een specifiek doel. Dit doel wisselt jaarlijks. Voor 2025 is het 
doel van de Paolcollecte: Strong Babies. Deze erkende 
organisatie zet zich in voor de allerkleinsten in Nederland. De 
giften van de Paolcollecte zijn aan het eind van 2025 bestemd 
voor de aanschaf van buidelstoelen in ziekenhuizen. Met goede 
buidelstoelen kunnen ouders langer met hun baby samen zijn, 
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zelfs tijdens medische handelingen. Dat is een hele 
vooruitgang. Buidelen vergroot niet alleen de overlevingskans, 
ook de kans op infecties wordt door de kangoeroemethode 
veel kleiner. Extra informatie over deze buidelstoelen zal in een 
doopdienst op de beamer verschijnen. De Paol is na elke 
eredienst bereikbaar: gestreefd wordt naar een mooie 
opbrengst voor Strong Babies. Uw gift in de Paol wordt zeer 
gewaardeerd.  

De diaconie  
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
23-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 27,10 € 33,15 
Kerk Vinkenbuurt 32,82 
 
02-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 272,00 € 336,70 € 222,37 
Vinkenbuurt 53,65 56,98 (Werelddiac.) 
Kerk Vinkenbuurt 60,10 
 
09-03 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 186,10 € 173,45 € 116,30 
Vinkenbuurt 28,30 29,90 
Kerk Vinkenbuurt 26,40 
 
Giften 
De Hervormde kerk heeft een gift ontvangen van het Hervormd 
Zangkoor van € 1.202,33 
 
Voor de kerk 
€ 10,00 via dhr. A. van der Vegt 
€ 20,00 via dhr. W. ten Kate 
€ 40,00 via mw. I. Noeverman 
€ 50,00 via Kerkelijk Bureau 
€ 50,00 via mw. From 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 
 
H.V.D. wijk N-W 
2x € 5,00, € 7,20 en 4x € 10,00 
 
H.V.D. wijk Z-O 
2x € 10,00 voor de bloemen 
€ 20,00 en 4x € 10,00                                                   Hartelijk dank 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Dozen met levensmiddelen 
Onlangs had Jumbo een actie 
waar zegeltjes konden worden 
gespaard om een doos met 
levensmiddelen te ontvangen. 
Tegen de tijd dat de actie op 
z’n einde liep stelde Florien 
Heuver voor de overgebleven 
zegeltjes te verzamelen en zo 
een aantal dozen bij elkaar te 
sparen om uit te delen aan 
mensen die zo’n doos hard kunnen gebruiken. Zo gezegd, zo 
gedaan. In totaal hebben we sindsdien 20 dozen bij elkaar 

gespaard. Onze grote dank voor wie heeft mee gespaard. Soms 
met 1 of 2 zegeltjes, soms met een volledig volgeplakte kaart, 
soms met geld. Alles was goed, of, zoals iemand op de envelop 
met zegeltjes schreef: ‘Alle beetjes helpen’. De diaconie zal 
zorgen dat deze dozen hun weg vinden in de gemeente.  
Nogmaals dank. 

Gera Mateman, voorzitter diaconie 
 
 

Vorming 
 

 
29 maart wandelen met Lazama 
We verzamelen om 08.30 uur bij de parkeerplaats 
Markt/Voormars en gaan gezamenlijk met auto’s naar 
Oudleusen. Daar starten we de wandeling (rondje Dalfsen) van 
ongeveer 10 km in een rustig tempo. Verstandig om nog wat 
eten en drinken mee te nemen voor onderweg, we rusten 
halverwege kort uit. Na de wandeling gaan we nog even 
genieten van een consumptie bij café De Roadrunner. 
Iedereen is van harte welkom! 

Herman Tip 
 
10 mei Motorvoorjaarstoertocht 
Het is nu nog wintertijd maar als motorcommissie zijn we al 
weer bezig met de voorbereidingen voor de komende 
voorjaarstocht. Dit keer gaan we richting het hoge noorden. 
Een rondrit door Noord Groningen. Onderweg wordt er een 
lunch- en koffiepauze gehouden. We hopen natuurlijk op mooi 
weer. Meld je nu alvast aan en laat weten of je gebruik wilt 
maken van het etentje (dieetwensen graag doorgeven) na 
afloop van de toertocht. Ook graag melden of je in het bezit 
bent van navigatie en of je eventueel een passagier meeneemt.  
De deelnemers krijgen na aanmelding in een volgende mail de 
GPX route en extra info. 
Jullie kunnen je aanmelden tot 30 april door een bericht te 
sturen naar:  pknmotorommen@gmail.com.  

Namens de PKN motorclub Ommen, 
Gerhard Pieneman, Bert Schuttert en Henk Willems 

 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
22 maart Kinderkoor Een Vrolijk Geluid viert jubileum 
Het kinderkoor viert haar 10-jarig 
bestaan met een fantastisch optreden in 
theater Carrousel te Ommen. Dit 
optreden vindt plaats op zaterdag  
22 maart om 19.00 uur.  
Tien jaar geleden ontstond het idee bij 
Carolien Wissink en Nicole Visser om een 
kinderkoor te starten. Op woensdag-
middag werd er eens per twee weken gerepeteerd in het 
Hervormd Centrum en zo is Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 
ontstaan. Al snel werd de kinderkoorleiding uitgebreid met 
Lieuwke Kampman, Trudy Hemstede, Anita ‘t Jong en Marjan 
Visker. Als koorjuf, het maken van video's voor de PR, de 
organisatie van optredens en hulp bij de techniek hadden we 
allemaal een eigen taak. Het kinderkoor is in de afgelopen jaren 
ontzettend gegroeid: van optredens met slechts 10 kinderen 
naar optredens met meer dan 50 kinderen en heeft in de 
afgelopen 10 jaar veel optredens gegeven, zoals in 
ontmoetingsdiensten, doopdiensten, kinderkerstfeesten, 
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openluchtdiensten, benefietconcerten, kerstoptredens en 
paasdiensten, zowel binnen als buiten Ommen. 
In de afgelopen jaren hebben Arjan Hemstede en Wilco Dijk 
ook hun muzikale bijdrage geleverd bij onze optredens. Zij 
begeleiden het koor al enkele jaren met piano en drum, 
waardoor de optredens nog mooier en beter zijn geworden. 
Het waren 10 fantastische jaren met heel veel mooie 
momenten. Tijdens het jubileumconcert gaan we terugblikken 
en zullen de kinderen een fantastisch optreden geven voor 
ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden die een kaart 
hebben kunnen bemachtigen. 
Na 10 jaar intensief bezig te zijn geweest met het kinderkoor, 
vindt de huidige leiding het jubileumconcert een mooi moment 
om het stokje over te dragen. Het is fijn om te melden dat er 
zes moeders bereid zijn om het kinderkoor voort te zetten: 
Leonie Hogenkamp, Jorinda Wermink, Anne Vink, Astrid 
Jaspers, Frensis Veurink en Melanie Hogenkamp zullen het 
mooie kinderkoor vanaf 11 april overnemen. 

Marjan Visker 
PR Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 

 
5 april Zingend het voorjaar in 
Concert op 5 april om 19.30 uur in NGK Het Baken, 
Trompstraat 12 m.m.v. de Bazieoband o.l.v. Wietse Mentjox en 
het Kinderkoor Kleurrijk o.l.v. André Dunnewind. Tevens 
werken mee Hendrie van Pijkeren, dwarsfluit, en André 
Dunnewind, orgel/piano. Entree is gratis. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we bidden dat we vaker stil zullen staan bij wat 
het leven nu zo waardevol maakt en laten we God 
daarvoor danken. 
Laten we bidden dat we, naast alles wat goed gaat, 
ook moeiten en zorgen durven delen met elkaar, zodat 
we elkaar kunnen ondersteunen en voor elkaar 
kunnen bidden. 
Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid voor de 
jongeren die binnenkort een school- of profielkeuze 
moeten maken. 
Laten we God danken dat Hij ons elke dag geeft wat 
we nodig hebben en vaak nog zoveel meer. 
Laten we bidden dat de jongerendienst van 30 maart 
veel jongeren mag bereiken en tot zegen mag zijn voor 
hen.  
Laten we bidden om wijsheid en inzicht voor de 
regiegroep van het Samen op Weg proces.  
Laten we bidden om Gods leiding en zegen voor de 
groep mensen die is begonnen met de organisatie van 
de Startzondag. 
Laten we God danken dat we elke dag met Hem 
mogen wandelen en dat we in Zijn nabijheid nieuwe 
kracht en rust mogen ontvangen door de Heilige Geest 
die in ons werkt. 

 

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 4 april. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 25 maart voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand ℡: 06-23013152 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 



 

9 

Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman 
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
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